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Verjaardags-
kalender

9 april:
Daan Welling

10 april:
Daphne Ma

10 april
Mark Willen

20 april:
Anja Roelofsen

21 april:
Jorg Suurs

22 april:
Mohamed Ibrahimi

NIEUWS

Let op!
- Op woensdag 21 april is er géén training!
- Zaterdag 24 april is de training in een alternatieve dojo op de
Marco Pololaan nummer 521.

Succesvolle clinic René Smaal

Volgens de nieuwe Shotokan dangraad exameneisen moet iedere
karateka tegenwoordig het onderdeel kumite laten zien op het examen.
Om karateka hierop beter voor te bereiden en toe te werken naar
deelname aan kumite wedstrijden, organiseerde ShuKenMaShi een
trainingsstage met regerend Nederlands Kampioen René Smaal.

Een groot aantal enthousiaste karateka trainden de blaren onder hun
voeten. Van jong tot oud, van hoog tot laag kon iedereen op zijn eigen
niveau meedoen en stapsgewijs iedere keer een stukje verder komen in
de ontwikkeling van zijn kumite niveau. Rene was heel tevreden over
het tempo waarop er binnen twee uur al vooruitgang werd gemaakt.
Iedereen was gretig om te leren en zelfs Frans Baggen met zijn bijna 30
jaar ervaring en zijn 6e dan zei na afloop weer heel wat te hebben
opgestoken. Een bijzonder prettige en leerzame ervaring. Na afloop is er
een grote groep samen met Rene naar lunchcafe Bagels gegaan om
gezellig nog wat na te tafelen onder het genot van een hapje en een
drankje.

Dit is wat onze speciale verslaggeefster Dymph erover te zeggen had:
“Dat René smaal kwam was natuurlijk een grote verrassing, vooral als je kijkt
wat hij al allemaal heeft gewonnen.

De training was super leuk, er waren ongeveer 35 mensen en met zijn allen was
het hartstikke gezellig.

De warming-up was meteen kumite gericht, zo kon je lekker inkomen. De oefeningen waren erg leuk en ook heel

goed te begrijpen.

De oefeningen werden steeds een beetje moeilijker zodat het ver weg bleef van saai. De oefeningen die we deden
konden we goed gebruiken. Rene smaal kwam iedereen langs en gaf goede tips, zoals je arm omlaag slaan als je
trapt. Zelf bewoog hij als een gazelle, ontspannen en heel erg snel. Maar als je dat wilt zien moet je volgende keer
maar gewoon meetrainen of komen kijken. We gingen na de oefeningen met ze alle kumite doen, lekker sparren. Dat
was ook heel leerzaam omdat je dan met steeds verschillende mensen traint.

Tips voor als je volgende keer mee gaat trainen, neem dan wat tape mee voor je voeten, in verband met bloedblaren.
Maar ondanks dat was het een hele gezellige training, en moet je volgende keer gewoon mee doen. Na de training

hebben we met z'n allen bij Bagels gegeten.
Dat was lekker en natuurlijk heel erg
gezellig. Het was in een paar woorden
gezegd: bloed ( een klein beetje maar) zweet

en heel veel lol.”

Al met al wat deze trainingsdag dus
een groot succes. We zijn dan ook van
plan dergelijke open kumite trainingen
met Rene Smaal vaker te gaan
organiseren. Met deze uitwisselingen
willen we de gelegenheid bieden om




ervaring op te kunnen doen met kumite. Binnen je eigen dojo train je immers bijna altijd met dezelfde
mensen. Het lijkt ons een mooie gelegenheid andere Karateka te ontmoeten in het gevecht in een veilige
omgeving.

René laat zien hoe het moet!




Interview met: Yvette van den Berg

Yvette van den Berg is geboren op 27 augustus
1985 en werkt als muziekdocente op het v.o. en
als adviseur voor kunstfactor.

Hoe ben je met karate begonnen?

Door een knieblessure kon ik helaas niet meer
dansen. Dus ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe
I S—  sport om mijn energie in kwijt te kunnen en lekker
fysiek bezig te zijn. Toen vond ik ShuKenMaShi en ben daar blijven
hangen!

Hoe vind je karate tot nu toe?

Helemaal te gek! Het is een hele mooie vechtsport. Karate is gracieus,
sterk, hard, gecontroleerd... Het heeft gewoon alles. En natuurlijk vind
ik de mensen en de sfeer bij ShuKenMaShi ontzettend leuk.

Wat wil je bereiken in karate?
Eerst de gele band. Daarna gewoon blijven groeien.

Hoe belangrijk is karate voor je?
Heel belangrijk. Het geeft me een uitlaatklep en ik word er fysiek sterker
door. Ik kan mijn ei kwijt. Ik ben blij dat ik karate heb gevonden!

Wat vind je het leukst aan karate?

Het feit dat je leert hoe je je lichaam en alle bewegingen kunt
controleren. Maar het leukste onderdeel vind ik de kata’s.
Waarschijnlijk heeft het te maken met mijn dansverleden. Als ik dat
zie, zoals op het ONK, dan wil ik het persé ook kunnen!

Agenda

zaterdag 10 april:
Krokoyama Cup in Koblenz,
Duitsland

vrijdag 30 april t/m zondag 2 mei:
Europees Kampioenschap
Karate in Athene, Griekenland

zondag 30 mei:
Dangraadexamens in
Sporthal Lunetten

Colofon

Gert-Jan Schouten ft. Nikky Vukasinovic
Acaciastraat 21 Bis
3551 BE Utrecht

Voor vragen en opmerkingen:
clubkrant@shukenmashi.nl




